
Over	“oud”	gesproken:	twee	oudgedienden	namen/nemen	dit
seizoen	afscheid	van	hun	functie.	Zo	was	Hugo	van	Asch	tien	jaar
lang	het	gezicht	van	de	Open	Dag.	Nu	draagt	hij	het	stokje	over	en
geeft	hij	onze	correspondent	Sylvia	van	den	Boorn	nog	één	keer
een	kijkje	in	zijn	keuken.	Letterlijk.
Tina	Kos	zwaaide	af	als	vertrouwenspersoon	van	de	VGW	en	over
dik	een	maand	neemt	Tina	ook	afscheid	als	Chef	tranen	en
hoofdpijn	van	de	Jongerenreis.	Zij	doet	een	boekje	open	over	het
reilen	en	zeilen	van	zo’n	reis.	Of	haar	opvolger	Niels	Santegoets
ook	een	open	boek	is?	Die	vraag	beantwoordt	hij	zelf	verderop	in
deze	Nieuwsvlok.

Natuurlijk	maken	weer	het	bekende	rondje	langs	de	velden,	zodat
iedereen	weet	wat	er	binnen	de	verschillende	commissies	speelt.
Ook	bij	de	VGW	Nieuwsredactie	staat	de	tijd	niet	stil.	Sinds	deze	zomer	is	Cees	Vroege
namelijk	onze	creatieve	rots	in	de	branding.	Daar	zijn	wij	“oudjes”	maar	wat	blij	mee.
Overigens	staat	die	creativiteit	niet	op	zich	bij	de	VGW.	Volgens	ons	zit	er	namelijk	nog	veel
meer	muziek	in	onze	vereniging.	Daarom	hebben	we	de	VGW-Playlist	op	Spotify	geopend.	We
nodigen	alle	leden	uit	1,	2	of	desnoods	3	nummers	toe	te	voegen	aan	het	muzikale	DNA	van
onze	club.

Eén	ding	is	zeker:	voor	de	VGW	‘ain’t	no	mountain	high	enough’.
Daarom	wensen	we	jullie	voor	2024	een	jaar	vol	hoogtepunten	toe.

Anneke	van	den	Berg	en	Maaike	Veerkamp
Namens	de	nieuwsredactie
	

Het	aftellen	is	begonnen

In	november	hadden	we	het	eerste	reisleidersoverleg	van	dit
seizoen.	Hét	eerste	moment	dat	we	iedereen	(reisleiders	en
commissies)	weer	bij	elkaar	hebben	en	het	totaal	zien.	Dit	jaar
gaan	we	op	reis	met	165	deelnemers	(vorig	jaar	150)	en
ongeveer	evenzoveel	vrijwilligers.
De	eerste	sneeuw	is	vroeg	gevallen	dit	seizoen,	waardoor	de
voorpret	maximaal	aanwezig	is	natuurlijk.
Naast	de	reizen	maken	we	ook	praktische	afspraken	over	de
vrijwillige	eigen	bijdrage	waar	we	dit	jaar	mee	gaan	starten.				

																																																					Het	aftellen	tot	is	begonnen.

Een	groot	deel	van	de	vrijwilligers	was	aanwezig	bij	de	Vrijwilligersdag.	Bijna	gewoon	een	reünie
en	leuk	om	iedereen	weer	te	zien.	Nieuwe	begeleiders	staan	nog	wat	onwennig	aan	de	kant	te
kijken	naar	dit	tafereel	en	de	voor	iedereen	bekende	vrijwilligers	hebben	het	hoogste	woord.
Crewmeetings,	maar	ook	kennismaken	met	de	klachtencommissie,
vertrouwenscontactpersonen,	sponsoring	en	het	VGW-beleidsplan.	Allemaal	onmisbare
schakels	om	alle	activiteiten	in	binnen-	en	buitenland	draaiend	te	houden.	De	kop	is	er	af.
Wat	een	mooie	energie	van	mooie	mensen	bij	elkaar.	Trots	om	hier	voorzitter	van	te	mogen	zijn!

Ik	wens	iedereen	een	waardevol	nieuwjaar	toe	en	tot	snel.

Edwin	van	Tricht
Voorzitter	VGW

Van	de	materiaalcommissie
Het	loopt	op	rolletjes

In	de	Skiosk	zijn	wij	druk	in	de	weer	om	al	het	materiaal	in
tiptop	conditie	te	brengen	voor	de	reizen.	Dit	doen	wij	niet
alleen	voor	de	de	skireizen	van	de	VGW,	maar	ook	voor	Ski-
Uniek,	Stichting	Stoer	en	de	Bibian	Mentel	Foundation.	Als	er
dan	nog	wat	over	is	proberen	we	dat	beschikbaar	te	maken
voor	de	individuele	verhuur.	Ook	Ciska	van	Rooijen	en	Rurik
Biesenbeek,	de	nieuwe	leden	van	de	materiaalcommissie,
helpen	super	mee.	We	hopen	vurig	dat	de	door	Ski-Uniek
bestelde	XL-Dynamique	op	tijd	binnenkomt,	dan	kunnen	we
deze	gebruiken	voor	onze	januarireis	naar	Maria	Alm.	Duimen	maar.	

Luc	Flamand
Coördinator	materiaalcommissie

Van	de	skibaan
Waar	verwachtingen	worden	overtroffen

In	oktober	hebben	we	twee	enerverende	clinics	voor	zowel
staande	als	zittende	deelnemers	georganiseerd	bij	Snowworld
Zoetermeer.	Dit	was	een	groot	succes.	Het	resultaat:	veel	blije
gezichten,	maar	bovenal	hebben	we	nog	meer	mensen	kennis

kunnen	laten	maken	met	de	(aangepaste)	skisport.	Alle	deelnemers	hebben	hun	eigen
verwachtingen	overtroffen.	Vaak	smaakte	de	opgedane	ervaring	naar	meer.	Met	een	beetje
geluk	zien	we	een	aantal	deelnemers	snel	terug	bij	één	van	de	vele	VGW-activiteiten.		
	
Fleur	Pietersen
Coördinator	clinics

Daar	hoort	een	open	dag	voor	sponsoren	zeker	bij,	zodat	sponsoren
zelf	kunnen	zien	dat	wij	hen	hard	nodig	hebben.	Ook	voor	mij	was	het
bezoeken	van	zo’n	open	dag	dé	perfecte	gelegenheid	te	ervaren	en	te
voelen	waar	we	het	allemaal	voor	doen:	het	toegankelijk	maken	van	de
skisport	voor	kinderen,	jongeren	en	volwassenen	met	een	lichamelijke
beperking.

Overigens	vind	je	mij	iedere	zondag	op	het	hockeyveld	waar	ik
Trimhockey	speel,	ik	ben	uiteraard	een	fervent	skiër	en	als	het	even	kan
zet	ik	dagelijks	10.000	stappen.”

Ben	jij	benieuwd	welke	stappen	het	nieuwe	SGW-bestuurslid	Pim	Kuit	gaat	zetten?	Hou	onze
nieuwsbrief	dan	in	de	gaten.

Hugo	van	Asch	gestopt	als	coördinator	van	de	open	dag	
Klaar	met	organiseren,	maar	nog	lang	niet	met	de	VGW

Voor	dit	interview	reisde	ik	af	naar	het	midden	van	het	land,
naar	Amersfoort,	naar	Hugo	van	Asch.
Hugo	kan	namelijk	heerlijk	koken	en	daar	samen	van	genieten
werkt	niet	zo	goed	online.
We	maken	een	praatje	vanwege	zijn	afscheid	als	organisator
van	de	open	dag	in	Huizen.	Na	tien	jaar	heeft	Hugo	namelijk
besloten	het	stokje	over	te	geven.	Gezien	het	huidige	aantal
leden	van	de	VGW	heeft	Hugo	in	die	periode	veel	mensen

weten	te	enthousiasmeren	om	zich	aan	te	sluiten	bij	onze	club.

Hugo	sloot	zelf	aan	in	2005.	In	dat	jaar	startte	hij	zijn	VGW-carrière	op	de	Volwassenenreis	in	de
bi-unique.	Ik	kan	me	dat	nog	goed	herinneren,	samen	met	zijn	maatje	Michiel	Gerards	zorgden
ze	destijds	voor	verjonging	in	het	gezelschap.	Beiden	altijd	met	een	grote	lach	op	het	gezicht	en
nooit	te	beroerd	om	een	sneeuwbalgevecht	aan	te	gaan.
Zodra	de	Jongerenreis	van	start	ging	sloten	Hugo	en	Michiel	zich	daarbij	aan.	Michiel	kon	daar
staand	skiën	en	daar	werd	hij	toch	blijer	van.	Toen	Hugo	de	leeftijdsgrens	voor	de	Jongerenreis
bereikt	had	(je	zou	het	niet	zeggen)	waren	zijn	ski-kwaliteiten	zover	gestegen	dat	hij	met	de
gevorderden	mee	kon.	Hij	gaat	dan	ook	al	een	paar	jaar	mee	naar	la	Plagne,	inmiddels	skiënd
in	een	monoski	(het	uitstapje	naar	de	dual	is	hem	in	tegenstelling	tot	vele	anderen	niet	goed
bevallen).
Buiten	de	reizen	probeert	Hugo	zijn	skills	ook	bij	te	houden	tijdens	activiteiten	in	de	Nederlandse
sneeuw.	Zo	maakte	hij	al	vele	uurtjes	tijdens	de	lessen	in	Landgraaf	voor	gevorderde	skiërs	die
Rob	Reijmers	met	de	Nederlandse	Ski	Vereniging	(NskiV)	organiseerde.	Ook	nu	(het	is
november)	liggen	de	skispullen	alweer	klaar	voor	een	paar	dagen	in	de	Limburgse	sneeuw.

Het	is	dus	duidelijk	dat	Hugo	een	enthousiast	clublid	is.	Hij	vindt	het	super	dat	alles	altijd	goed
geregeld	is	en	je	zoveel	nieuwe	mensen	kunt	ontmoeten.	Daarom	besloot	hij	tien	jaar	geleden
ook	dat	het	tijd	was	om	iets	terug	te	doen	en	nam	hij	de	organisatie	van	de	open	dag	over	van
Ineke	Pellegrom.
Hugo	is	een	man	van	organisatie	en	planning,	hoewel	hij	ook	flexibel	kan	zijn	en	altijd	in	is	voor
een	gezellig	spontaan	plan.	Maar	voorafgaand	aan	de	open	dag	moeten	de	taken	tot	in	detail
verdeeld	zijn.	Wie	brengt	hoe	laat	de	stoel	voor	de	liftbediende	omhoog?	Welke	boodschappen
moet	ik	bij	de	Aldi	aan	de	overkant	halen	en	hebben	we	paraplu’s	of	zonnebrandolie	nodig?
Toen	de	Skiosk	er	nog	niet	stond	was	zelfs	het	opzetten	van	de	partytent	een	hele	happening.
Gelukkig	maken	vele	handen	licht	werk	en	er	waren	altijd	voldoende	begeleiders	en	leraren
geregeld,	de	materiaalmensen	deden	de	passingen	en	onze	revalidatiearts	Sandra	Titulaer
checkte	de	deelnemers	om	te	kijken	wat	de	meest	passende	ski	zou	kunnen	zijn.
Goede	voorbereiding	is	het	halve	werk	en	op	de	dag	zelf	heb	je	dan	minder	spanning	en	kun	je
meer	genieten.	Ik	snap	die	werkwijze	van	Hugo	wel.	Het	draaiboek	is	dan	ook	elk	jaar	verbeterd
en	uitgebreid.	Hugo	kreeg	zijn	input	hiervoor	uit	de	evaluatie	die	hij	achteraf	deed.

Wanneer	er	geen	ski-activiteiten	zijn	is	Hugo	ook	graag	buiten,	hij	doet	alles	op	de	fiets	(die	dan
soms	de	trein	in	gaat)	en	is	ook	lid	van	de	Buitenbeentjes,	een	fietsclub	die	grotendeels	uit	ski-
maatjes	bestaat.
Ook	reizen	doet	hij	graag,	zo	ging	hij	met	(ski)vrienden	al	naar	Zuid-Afrika	en	India	en	bezocht
hij	onlangs	met	zijn	vader	en	broers	Bilbao.	Tussendoor	nog	weekje	Zeeland	of	weekendje
Landgraaf.	Andere	landschappen	en	sferen	trekken	hem	aan.
Eigenlijk	heb	ik	geluk	dat	hij	beschikbaar	was	voor	dit	interview.

We	hoeven	Hugo	niet	te	missen,	hij	gaat	ook	in	2024	weer	mee	op	reis	en	is	altijd	in	voor	een
andere	leuke	activiteit,	al	is	hij	even	klaar	met	het	organiseren	ervan.	Mocht	je	contact	willen,
liever	bellen	dan	mailen!

Namens	ons	allen	zeg	ik:
Bedankt	Hugo	voor	10	jaar	open	dag!	

Uw	gelegenheidscorrespondent:	Sylvia	van	den	Boorn
	

Facebook Website Instagram

juni	2023 Bekijk	de	webversie

Geen	berg	te	hoog

Terwijl	de	laatste	uren	van	2023	wegtikken,	blikken	wij	samen	met	jullie	nog	eenmaal	terug	op
een	bewogen	verenigingsjaar.	Zo’n	jaar	is	eigenlijk	net	een	berglandschap.	Hoge	toppen,	diepe
dalen.	Gelukkig	voeren	bij	de	VGW	de	hoogtemeters	altijd	de	boventoon.	Zo	genoten	ruim	150
clubgenoten	begin	dit	jaar	van	een	welverdiende	sneeuwvakantie.	Voor	de	één	was	dat	een
eerste	kennismaking	met	de	aangepaste	skisport,	voor	de	ander	gesneden	koek,	maar	voor
vrijwel	iedereen	voelden	deze	winterweken	als	een	warme	jas.

Hetzelfde	gevoel	overviel	Pim	Kuit,	het	nieuwe	gezicht	binnen	het	SGW-bestuur,	toen	hij	op	een
Open	Dag	kennismaakte	met	de	energie	die	de	VGW	kenmerkt.	Vol	vuur	zet	Pim	zich	nu	in	om
nog	meer	sponsoren	te	enthousiasmeren	een	bijdrage	te	leveren	aan	het	toegankelijk	maken
van	de	wintersport	voor	mensen	met	een	fysieke	beperking.	Jong	én	oud.

Van	het	bestuur.

Rondje	langs	de	velden.

Van	de	lerarencommissie
Verse	leraren	in	de	maak

Vol	trots	kunnen	wij	melden	dat	er	wederom	een	grote	groep	enthousiastelingen	gestart	is	met
onze	interne	lerarenopleiding.	Maar	liefst	veertien	mensen	zijn	de	uitdaging	om	skileraar	te
worden	aangegaan.	Dit	zijn	voornamelijk	VGW-ers,	maar	ook	een	paar	mensen	van	de	Bibian
Mentel	Foundation	én	Winterkolder,	de	sneeuwvakantieweek	waar	kinderen	met	kanker
herinneringen	voor	het	leven	maken..
Op	twee	zondagen	in	november	is	Module	1	uitgerold.
In	het	voorjaar	volgen	Module	2	en	3.	
	
Francien	de	Rijk
Coördinator	lerarencommissie

Van	de	SGW-bestuurstafel
Pim	Kuit	maakt	een	vliegende	start	

,,Vier	maanden	geleden	ben	ik	toegetreden	tot	het	bestuur	van	de	Stichting	van	Gehandicapte
Wintersporters	(SGW).	Mijn	aandachtsgebieden	zijn	sponsoring	en	PR.	Het	is	mijn	uitdaging
bestaande	sponsoren	voor	langere	tijd	aan	ons	te	binden	en	nieuwe	sponsoren	te	werven.	Aan
mij	de	eervolle	taak	(potentiële)	sponsoren	te	boeien	en	te	binden	door	inzicht	te	geven	waar
onze	mooie	stichting	en	vereniging	voor	staan,	hoeveel	geld	we	nodig	hebben	en	waarvoor
precies.	Daarnaast	zal	ik	regelmatig	updates	geven	over	de	stand	van	zaken	binnen	de	SGW.

De	playlist	voor	onderweg

	 	

Naam:																Niels

Leeftijd:													50

Woonplaats:						Oisterwijk

Kleur	ogen:							bruin

	

																						Reisleider	Jongerenreis

Ik	kan	echt	niet		zonder:	
Af	en	toe	te	kunnen	sporten.	Lekker	op	de	fiets	in	de
bossen	of	in	de	sportschool	en	(zit)skiën	natuurlijk!

Ik	word	chagrijnig	van:	
Huishoudelijk	werk	met	uitzondering	van	koken	en
boodschappen	doen.

Je	kunt	mij	wakker	maken	voor:	
Lekker	eten

Mijn	mooiste	plek:	
de	Loonse	en	Drunense	duinen	én	de	Alpen.

Bijna	niemand	weet	dat:	
Ik	heb	niets	te	verbergen,	dus	vraag	maar	raak	als	we
elkaar	tegenkomen.

Als	jij	bij	mij	langskomt,	dan	haal	ik:	
Altijd	iets	lekkers	bij	de	beste	bakker	van	Oisterwijk.

De	beste	uitvinding	ooit:	
De	zitski.

Zo	ziet	mijn	ideale	vrije	dag	eruit:	
Uitslapen	en	dan	een	rondje	Loonse	en	Drunense	duinen
op	mijn	mountainbike.	Daarna	douchen	en	uitgebreid
ontbijten.	’s	Middags	met	vrienden	wat	drinken	op	een
zonnig	terras,	gevolgd	door	een	hapje	eten.	En	als
afsluiter	pak	ik	graag	een	filmpje.

De	VGW	in	twee	woorden:	
Gezelligheid	en	skiën	en	........

Wat	ik	toevoeg	aan	de	Jongerenreis:	
Heel	moeilijk	te	zeggen	aangezien	ik	de	jongerenreis	nog
niet	ken	en	ik	als	nieuwe	reisleider	natuurlijk	grote
schoenen	te	vullen	heb.	Ik	zal	ongetwijfeld	dingen	anders
doen	dan	Tina	en	Sven,	maar	ga	ervoor	een	voor
iedereen	supergezellige	reis	neer	te	zetten	die	hopelijk
soepel	verloopt.	Zijn	er	zaken	die	beter	of	anders	kunnen,
spreek	me	er	vooral	op	aan	en	dan	ga	ik	daar	natuurlijk
rekening	mee	houden.

	Wat	kies	jij?
-	Ochtend-	of	avond:				Avond
-	Hond	of	kat:															Hond
-	Koffie	of	thee:												Koffie
-	Zomer	of	winter:								Zomer	(behalve	wintersport	dan)
-	Zitten	of	staan:										Staan

In	haar	afscheidsjaar	noemt	Tina	Kos	man	en	paard…	niet
Levenslessen	van	een	duizendpoot

De	wind	waait	ons	guur	om	de	oren.	Eerder	deze	week	gooit	een	naderend	sneeuwfront	nog
roet	in	het	eten.	Nu	volgt	alsnog	een	warm	onthaal	bij	Boerderij	Kos.	Tina	kijkt	om	zich	heen.
,,Dit	was	ooit	de	deel.	Kun	je	je	voorstellen?	Toen	wij	hier	kwamen	wonen,	stonden	de	koeien	er
nog.	Al	die	gebinten	zijn	naar	beneden	geweest.	We	hebben	de	boel	uitgegraven.	De	fundering
achter	hebben	we	zelf	gemetseld.	Alle	planken	die	je	hier	ziet,	ik	heb	ze	stuk	voor	stuk
geschilderd.”	Hier	spreekt	een	vrouw	met	twee	rechterhanden.	Iemand	die	van	wanten	weet.
Letterlijk	en	figuurlijk.

Niet	alleen	thuis	in	Rouveen	pakt	ze	de	zaken	grondig	aan,	ook	bij	de	VGW	is	Tina	één	van	de
trouwste	steunpilaren.	Je	zou	haast	denken	dat	het	een	aangeboren	gave	is,	net	als	die
rechterhanden.	Ook	zus	Marian	kennen	wij	als	duizendpoot	van	het	eerste	uur.	Waar	Marian
vorig	jaar	haar	25-jarig	jubileum	als	coördinator	van	de	ski-activiteiten	op	de	Wolfskamer	in
Huizen	vierde,	wordt	het	huidige	skiseizoen	een	memorabel	jaar	voor	Tina.	Recent	zwaaide	ze
af	als	Vertrouwenspersoon	en	in	februari	2024	pakt	Tina	voor	de	laatste	keer	haar	koffers	als
reisleider	van	de	Jongerenreis.
	

Standaardverhalen
En	dan	te	bedenken	dat	het	ooit	allemaal
begon	met	een	simpele	vraag:	Wil	jij	bij
de	lift	staan?	We	komen	een	mannetje
tekort.	Tina	kwam	eigenlijk	alleen	bij	de
Wolfskamer	om	Marian	af	te	zetten,	zoals
ze	dat	elke	zaterdag	deed	en	van	het	één
kwam	het	ander.	Marian	zei	nog	“doei”	en
opende	het	hek.	Uiteindelijk	belandde
Tina	diezelfde	dag	nog	achter	“zo’n	bak”.
Ze	zucht:

,,Ik	heb	dat	verhaal	misschien	al	duizend	keer	verteld.	Straks	denken	ze	Tina	vertelt	alleen	maar
standaardverhalen.”

Niet	lang	daarna	toog	ze	als	begeleider	met	de	volwassen	zitters	naar	Maria	Alm.	Daarna	werd
Tina	gegrepen	door	het	Kinderreis-virus.	Ze	klom	op	tot	reisleider	van	de	Kinderreis.	Tot	de
VGW	haar	vroeg	twee	projecten	vorm	te	geven,	in	samenwerking	met	de	Johan	Cruijff
Foundation.	Eén	van	die	projecten	betrof	het	opzetten	van	een	Jongerenreis.	Die	reis,	die	kwam
er.

De	(jongeren)reis	voerde	eerst	langs	het	Oostenrijkse	Au,	waar	de	VGW-jongeren	een
Nederlandse	jeugdherberg	onveilig	maakten.	Dat	was	hard	nodig,	want	je	kon	er	kanon
afschieten.	Daarna	volgde	een	kortdurend	verblijf	in	Hüttau.	Ook	geen	onverdeeld	succes.	Tot
toenmalig	reisleider	Rob	Thijssen	zijn	oog	liet	vallen	op	het	Italiaanse	Vigo	di	Fassa.	Samen	met
Tina	ging	hij	een	weekendje	voorproeven.	Het	bleek	een	schot	in	de	roos.

Ingetuind
Tja,	en	toen	kwam	er	ook	nog	een	telefoontje	van	Jeep	ter	Heide.	De	markante	oud-voorzitter
vroeg	of	Tina	bereid	was	als	achterwacht	van	Rob	te	fungeren?	Gewoon	“voor	het	geval	dat”.
Aangezien	“nee”	zeggen	niet	haar	sterkste	kant	is,	hapte	ze	toe.	Voor	ze	het	wist	stond	haar
naam	overal	bij	als	volwaardig	co-reisleider.	,,Ja,	daar	ben	ik	toch	maar	mooi	ingetuind	met
Jeep.	Die	weet	het	altijd	zo	lief	te	brengen.”	Ze	lacht	geamuseerd.	En	eerlijk	is	eerlijk	ze	geniet
van	het	reisleiderschap.	,,Ik	vind	het	machtig	mooi	te	zien	hoe	die	nieuwe	mensen	zich	in	een
groep	bewegen,	hoe	ze	in	het	leven	staan.”

Vol	passie	vertelt	ze	over	het	samenhorigheidsgevoel	bij	de	Jongerenreis.	,,Juist	omdat	er	geen
ouders	bij	zijn,	ben	je	nog	meer	samen.	Of	je	nu	nog	studeert,	IT’er,	politieagent,	buschauffeur
of	burgemeester	bent.	Je	doet	het	samen.	Als	je	elkáár	niet	hebt,	heb	je	geen	reis.”	Sfeer	dat	is
waar	alles	om	draait	in	Vigo.	Als	Tina	één	ding	geleerd	heeft	in	al	die	jaren	is	dat	je	jezelf	vooral
niet	te	serieus	moet	nemen.

Hij	die	niet	genoemd	mag	worden
Waar	op	de	Kinderreis	dagelijks	de	Muts	wordt	uitgereikt	aan	de	grootste	held,	topper,	of
pechvogel	van	de	dag,	kent	de	Jongerenreis	het	Jos-pak.	Vernoemd	naar	een	‘fout’	skipak	van
begeleider	Jos	(Achternaam).	,,Het	mooie	van	zo’n	muts	of	pak	is	dat	het	een	kapstok	vormt	om
alle	anekdotes	van	de	afgelopen	skidag	aan	op	te	hangen.”	Inmiddels	is	het	aantal	uit	te	reiken
Jos-pakken	gegroeid	tot	vier.	Gedurende	de	dag	kunnen	deelnemers	nominaties	doorgeven.
Daarbij	kan	Tina	inmiddels	drie	menstypen	onderscheiden.	Zij	die	zichzelf	graag	nomineren,	zij
die	niet	genomineerd	willen	worden	en	dan	heb	je	nog	die	enkeling	die	sowieso	de	pineut	is.
,,En	nee,	ik	noem	geen	namen,	maar	hij	weet	zelf	wel	wie	hij	is.	Aangezien	wij	vinden	dat	hij
altijd	de	Sjaak	is,	krijgt	hij	om	de	dag	een	pak.	Wij	verzinnen	er	desnoods	wel	een	reden	bij.”
Gelukkig	kan	deze	Sjaak	zijn	lot	goed	dragen.	,,Met	veel	misbaar	neemt	hij	hem	in	ontvangst.”

Nu	we	toch	bezig	zijn	met	‘namen	(niet)	noemen’,	wil	Tina	graag	nog	even	een	boekje
opendoen	over	haar	huidige	collega-reisleider	Sven	Thijssen.	,,Toen	Rob	nog	reisleider	was,	zat
Sven	in	de	nachtwacht.”	Nachtwachten	zorgen	ervoor	dat	iedereen	aan	het	einde	van	dag	veilig
in	z’n	bedje	belandt.	,,Bij	nacht	en	ontij	zijn	zij	onderweg	en	dan	willen	ze	wel	eens	wat
uitvreten.	Wat	precies,	dat	gaan	we	natuurlijk	niet	vertellen,	maar	toen	Sven	in	de	nachtwacht
kwam,	was	ik	regelmatig	de	klos	en	bij	mij	geldt	actie	is	reactie.”	Nog	altijd	spelen	de	twee
elkaar	over	en	weer	practical	jokes	toe.

Chef	tranen
Overigens	zijn	de	taken	tussen	Sven,	Tina	en	Niels	Santegoets	(reisleider	van	de	toekomst)
strak	verdeeld.	Waar	Sven	de	praktische	zaken	rondom	de	reis	verzorgt,	is	Tina	chef	adl,	chef
hoofdpijn	en	chef	tranen.	,,Want	ik	mag	dan	in	het	dagelijks	leven	vooral	bezig	zijn	met	eentjes
en	nulletjes,	bij	de	Jongerenreis	draait	het	vooral	om	het	sociale.”

Maar	chef	tranen	zijn	betekent	ook	moeilijke	gesprekken	voeren.	Dat	is	haar	wel	toevertrouwd.
Als	directeur	van	een	IT-bedrijf	heeft	ze	massa’s	ervaring	als	personeelsmanager.	Soms	moeten
lastige	vragen	nu	eenmaal	gesteld	worden	of	kan	de	reisleiding	een	zorgvraag	niet	honoreren.
Dan	belt	Sven	met	Tina.	,,Zou	jij?”	Met	een	weemoedige	glimlach:	,,Ach,	ik	heb	vanmiddag	nog
iemand	ontslagen	op	het	werk,	dus	voor	zo’n	gesprek	draai	ik	mijn	hand	niet	om.”

De	kans	dat	Tina	na	haar	pensionering	als	reisleider	zelf	een	chef	tranen	nodig	heeft	is	klein.
Naast	een	50-urige	werkweek,	moet	er	iemand	boodschappen	doen	en	koken.	Bovendien
vechten	partner	Gerhard	én	vijf	kleinkinderen	om	haar	aandacht.	Ook	ligt	er	nog	een	stapel
boeken	om	U	tegen	te	zeggen.	En	laten	we	de	kippen	vooral	niet	vergeten.	En	de	moestuin.
,,Nou	ja,	ik	ben	er	natuurlijk	niet	voor	de	moestuin,	die	moestuin	die	is	er	voor	mij.”

Nee,	over	Tina	hoeven	wij	ons	geen	zorgen	te	maken	en	wie	weet	zien	we	haar	dan	nog	eens
terug	bij	de	VGW	in	een	andere	rol,	want	“nee”	zeggen	is…

Namens	alle	VGW-leden:	Tina,	bedankt	voor	alles.
	
Maaike	Veerkamp

Jaaroverzicht	VGW

Heb	je	vragen	over	deze	editie	of	heb	je	zelf	een	leuk	onderwerp	voor	in	de
volgende	editie?	Neem	dan	contact	op	met	pr@vgw-online.nl	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	Pr@vgw-online.nl	toe	aan	uw	adresboek.

https://www.facebook.com/Vereniginggehandicaptewintersportersvgw
https://www.facebook.com/Vereniginggehandicaptewintersportersvgw
http://www.vgw-online.nl/
http://www.vgw-online.nl/
http://instagram.com/de_vgw
http://instagram.com/de_vgw
https://vereniging-van-gehandicapte-wintersporters.email-provider.eu/web/od2jokm6jy/hcaoyhkwpw
https://open.spotify.com/playlist/3o3UnbOEp2ePiUlj571m35?si=007b9ecf473f42ad
https://youtu.be/Wf7Z2TXz6lI
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://vereniging-van-gehandicapte-wintersporters.email-provider.eu/unsubscribe/od2jokm6jy/hcaoyhkwpw
https://vereniging-van-gehandicapte-wintersporters.email-provider.eu/memberforms/edit/standalone/request/?a=od2jokm6jy&l=__________&m=__________
mailto:Pr@vgw-online.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-od2jokm6jy-hcaoyhkwpw

