
Reisleider	jongerenreis	neemt
afscheid	met	een	knipoog

Sven	Thijssen	had	SBS	met	open
armen	ontvangen

Het	feit	dat	Sven	Thijssen	na	6	jaar
heeft	aangekondigd	te	stoppen	met
zijn	reisleiderschap	bij	de	jongerenreis
heeft	ervoor	gezorgd	dat	hij	eindelijk
in	het	zonnetje	wordt	gezet	en	de
aandacht	krijgt	die	hij	verdient	in	deze
nieuwskrant.
Zelf	had	hij	er	geen	bezwaar	tegen
gehad	om	een	erelidmaatschap	te
aanvaarden	en	ook	een	nieuwsitem	via	SBS	had	hem	wel	gepast	geleken,	maar	ja,	de
kruiwagens	van	deze	reporter	beperken	zich	tot	die	ene	in	de	schuur.	Daarbij	blijft	hij	zich
gewoon	inzetten	voor	de	VGW,	hij	is	namelijk	de	enige	die	bij	alle	jongerenreizen	aanwezig	is
geweest	en	deze	titel	wil	hij	nog	even	behouden	begreep	ik.
Sven	startte	zijn	VGW-ervaring	een	jaar	nadat	zijn	ouders,	met	flinke	twijfels	nog,	besloten	om
eenmalig	met	Sarah	(zus	van)	mee	te	skiën	met	de	VGW.	Deze	exercitie	werd	zoals	velen
weten	nog	vele	malen	herhaald	en	het	tweede	jaar	mochten	broer	Sven	(toen	17)	en	zus	Sanne
(momenteel	coördinator	begeleiderscommissie)	dus	ook	mee.	Toevallig	was	dat	in	net	het	jaar
dat	Tina	Kos	(Sven’s	rechterhand,	medeleider,	steun,	toeverlaat	en	ADL	coördinatrice	bij	de
jongerenreis)	afscheid	had	genomen	als	reisleidster	van	de	kinderreis	en	deze	taak	op	de
schouders	van	Ferna	van	der	Schaaf	kwam	te	liggen.	Ook	Ferna	werd	later	een	soort	sidekick
bij	de	jongerenreis.	Aangezien	de	meesten	wel	op	de	hoogte	zijn	van	het	feit	dat	Sven	werd
voorgegaan	in	zijn	reisleidersrol	door	zijn	vader	Rob	(die	moest	stoppen	omdat	Sarah	bij	de
jongerenreis	instroomde	en	er	nu	eenmaal	geen	ouders	zijn	toegestaan)	zal	het	duidelijk	zijn	dat
Sven	het	wiel	niet	helemaal	zelf	heeft	uitgevonden.	Hij	vindt	overigens	wel	dat	hij	zijn	rol	als
reisleider	meer	naar	de	huidige	tijd	heeft	gebracht,	iets	minder	dictatoriaal	en	iets	meer
diplomatiek .
Sven	is	inmiddels	van	alle	markten	thuis:	naast	reisleider	is	hij	namelijk	ook	materiaalman,
leraar	en	bovenal	begeleider.	Na	een	half	leven	bij	de	VGW	vroeg	ik	hem	welke	functie	er	nog
geambieerd	wordt.	Hij	denkt	nog	na	over	een	rol	als	revalidatiearts,	maar	wellicht	dat	hij	zich
toch	beter	bij	cijfertjes	kan	houden	(vind	ik	ook!).	Het	kostenplaatje	rond	krijgen	is	trouwens	ook
voor	Sven	een	steeds	zwaardere	klus;	zo	kwamen	er	minder	staanders	en	meer	zitters	en	die
kosten	nu	eenmaal	meer	geld!

Alle	gekheid	op	een	stokje,	Sven	gaat	graag	terug	naar	zijn	rol	als	begeleider.	Plezier	maken,
meer	tijd	voor	ontspanning	en	verbinding	met	de	deelnemers	en	niet	meer	continu	‘aan’	staan
en	alle	verantwoordelijkheid	op	je	schouders	voelen.	Kortom:	Niet	nadenken,	maar	volgen.

Natuurlijk	heb	ik	Sven	ook	gevraagd	naar	anekdotes	en	pikante	verhalen,	want	die	moeten	er
volop	zijn,	maar	hij	is	duidelijk	geen	klokkenluider,	misschien	omdat	hij	altijd	‘one	of	the	guys’	is
gebleven,	de	nachtwacht	van	het	eerste	uur.
Wel	gaf	Sven	aan	zelf	niet	van	nachtzwemmen	te	houden,	terwijl	hij	wel	regelmatig	anderen
moest	wijzen	op	de	sluitingstijden	van	het	zwembad	in	Vigo	di	Fassa.	Verder	is	hij	erg	trots	op
de	introductie	van	het	befaamde	bierpong-toernooi,	dat	gelukkig	de	laatste	jaren	steeds	vaker
door	deelnemers	wordt	gewonnen.
De	sneeuwpret	en	streken	met	wekkers,	folie	en	lotusslachtoffers	blijven	welkom,	maar
busreizen	van	24	uur	kunnen	hem	gestolen	worden.

Sven	wil	nog	even	zijn	dank	uitspreken	voor	de	enorme	steun	die	hij	gehad	heeft	van	collega
reisleider	Tina	Kos	(die	toch	ook	niet	met	stille	trom	mag	vertrekken)	en	partner	Robin	natuurlijk,
die	hem	thuis	de	ruimte	gaf	om	tijd	aan	de	club	te	spenderen.	Hij	hoopt	dat	er	snel	een	opvolger
gevonden	gaat	worden,	die	hij	natuurlijk	waar	wenselijk	wil	ondersteunen.	Hij	blijft	in	de	buurt!

Sven	bedankt!
Tot	volgend	seizoen	en	dan	weer	als	begeleider	én	broer.

Sylvia	van	der	Boorn

Van	het	bestuur
Het	bruisende	topje	van	de	ijsberg

Alweer	bijna	een	jaar	voorzitter	en	wat	gebeurt	er	veel	in	zo’n
jaar.
We	hebben	net	de	brainstormsessie	over	het	VGW-
beleidsplan	2024-2026	achter	de	rug.	Het	blijft	bijzonder	om
op	de	warmste	dag	van	het	jaar,	met	twintig	enthousiaste
VGW-ers,	over	nog	meer	plezier	in	de	sneeuw	te	filosoferen.
Mooie	energie!
De	voorbereidingen	op	de	afsluiting	van	het	verenigingsjaar,

de	ALV,	zijn	in	volle	gang.	Als	het	even	kan,	pakken	we	dit	jaar	groots	uit	door	een	combinatie	te
maken	van	de	ALV	met	een	reünie	van	de	reizen	én	een	mooi	feest.
Ondertussen	is	het	huis,	dat	door	Peter	Voorhaar	is	nagelaten	aan	de	VGW,	gelukkig	verkocht.
Dit	heeft	heel	veel	tijd	en	energie	gevergd	van	Luc	Flamand	en	Anneke	van	den	Berg.	Mijn
grote	dank	daarvoor.
We	hebben	in	Marike	Achternaam	een	opvolger	gevonden	als	coördinator	van	onze	jaarlijkse
open	dag	in	Huizen.	Zij	neemt	vanaf	volgend	jaar	het	stokje	over	van	Hugo	van	Asch,	die
jarenlang	onze	rots	in	de	branding	in	was	op	deze	nazomerse	dag.	Waarschijnlijk	is	er	ook	een
goede	opvolger	gevonden	voor	Tina	Kos	als	VGW-vertrouwenscontactpersoon.	De	PR-
commissie	is	samen	met	de	sponsorcommissie,	in	een	nieuwe	samenstelling,	met	veel	energie
gestart.
En	dat	is	nog	maar	het	topje	van	de	ijsberg	van	deze	bruisende	vereniging.
Het	enige	echte	zorgpunt	is	de	opvolging	van	Sven	Thijssen	als	reisleider	van	de	jongerenreis.
Daarvoor	hebben	we	nog	niemand	bereid	gevonden	en	zonder	reisleider	géén……	Laten	we
daar	nog	maar	niet	aan	denken.
Wie	o	wie	lijkt	het	superleuk	om	hier	invulling	aan	te	gaan	geven?	En	denk	je:	ja	leuk,	maar	niet
alleen!	Laat	het	dan	ook	weten,	want	wie	weet	is	er	een	mooie	combinatie	te	maken	van	twee
mensen	die	elkaar	nu	nog	niet	kennen.
Voor	nu	wens	ik	jullie	allemaal	een	heerlijke	zomervakantie	toe	en	hopelijk	zien	we	elkaar	snel
weer	in	nieuwe	verenigingsjaar.

Ben	je	benieuwd	hoeveel	tijd	jou	dat
kost?	Twijfel	je	eraan	of	jouw
skitechniek	wel	op	het	gewenste
niveau	is?	Of	zit	je	met	andere
vragen?	Neem	dan	gerust	contact	met
ons	op.	Waar	wij	kunnen,	willen	wij
jou	ondersteunen	in	het	behalen	van
jouw	doel.
Heb	je	interesse	in	onze	opleiding,
stuur	dan	een	mail	met	jouw	motivatie
naar:	skileraren@vgw-online.nl

Uit	de	Materiaalcommissie
Spannende	ontwikkeling

In	de	laatste	maanden	van	2022	stonden	er	drie
bijzondere	demo-dagen	in	Landgraaf	gepland.
Tijdens	deze	dagen	konden	enkele	VGW-leden
en	andere	belanghebbenden	kennismaken	met
de	Tetraski.	Dé	zitski	waarmee	zelfstandig	skiën
..voor	nog	meer	mensen	binnen	handbereik
komt.	Als	VGW	juichen	we	zo’n	ontwikkeling
alleen	maar	toe.	Hoe	mooi	is	het	nog	meer
mensen	dat	gevoel	van	vrijheid	te	geven.

Daarom	heeft	een	werkgroep,	bestaande	uit	Margret	van	den	Bosch,	Jeroen	Quaedvlieg,
Sandra	Titulaer	en	Luc	Flamand,	naar	aanleiding	van	deze	kennismaking	feedback	verzameld
onder	zowel	deelnemers	als	begeleiders	en	instructeurs.	En	wat	blijkt:	in	wezen	zijn	wij	bij	de
VGW	positief	verrast	door	de	unieke	mogelijkheden	die	de	Tetraski	biedt	ten	opzichte	van	ons
huidige	materiaalaanbod.	Daarom	staan	wij	ook	positief	tegenover	de	toekomstige	aanschaf	van
de	Tetraski,	máár….	We	plaatsen	wel	enkele	kanttekeningen	bij	gebruik	ervan.	Dus	voor	wij	een
definitief	advies	uitbrengen	aan	het	VGW-bestuur	moeten	wij	deze	mitsen	en	maren	goed	in
kaart	brengen.	Want	met	een	eventuele	aanschaf	van	de	Tetraski	kan	én	wil	de	VGW	niet	over
één	nacht	ijs	gaan.	Wordt	vervolgd.

Van	onze	medisch	adviseur	
Sandra	zoekt	medische	‘skigek’
	
Al	28	jaar	ben	ik	medisch	adviseur	bij	de
Vereniging	van	Gehandicapte	Wintersporters
(VGW).	Hierbij	werd	ik	soms	een	periode
geholpen	door	een	collega,	maar	inmiddels	ben
ik	alweer	even	‘alleen’.
Nu	ben	ik	absoluut	nog	niet	van	plan	de	ski’s
aan	de	wilgen	te	hangen,	maar	ik	heb	wel
behoefte	aan	een	arts	en/of	fysiotherapeut,	die
mij	in	de	medische	advisering	voor	de	VGW,
kan	ondersteunen.	Mede	omdat	ik	ook	nog
andere	vrijwilligersbanen	heb,	waardoor	ik	in	de
herfst	vaak	in	het	buitenland	vertoef.

Kortom:	ik	zou	zeer	geholpen	zijn	met	een	andere	medische	‘skigek’.	Iemand	met	een	gedegen
kennis	van	aangepast	wintersporten	en	van	ziektebeelden	aan	met	name	het
bewegingsapparaat.	Samen	staan	we	immers	sterker.
Daarbij	moet	je	denken	aan	zaken	als	het	beoordelen	van	aanmeldingen	van	(nieuwe)	leden,
het	beoordelen	van	medische	vragen	van	deelnemers	en	reisleiders,	het	afstemmen	met
reisleiders,	het	zijn	van	een	medische	vraagbaak,	het	eventueel	‘live’	aanwezig	zijn	tijdens
pasdagen	en	het	houden	van	presentaties	voor	diverse	verenigingen	en	opleidingen.
Dus	mocht	jij	die	(para-)medicus	met	een	passie	voor	skiën	zijn	óf	kennen,	die	mij	door	het	jaar
heen	wil	ondersteunen	bij	mijn	VGW-taken	en	ben	je	benieuwd	wat	er	precies	gevraagd	wordt
van	jou?	Schroom	dan	niet	een	kijkje	te	nemen	naar	onderstaande	vacature	of	neem	contact
met	mij	op	voor	meer	informatie	of	bij	vragen?
	

Paralympisch	tafeltennisser	haalt	hart	op	in
Maria	Alm
Snowboarder	Paul	bruist	van	ambitie

Paul	van	der	Oord	doet	aan	snowboarden	als
lid	van	de	VGW.	Hij	heeft	op	latere	leeftijd
vanwege	een	herseninfarct	een	halfzijdige
verlamming	opgelopen.	Snowboarden	deed	hij
al	voor	zijn	infarct.	Hij	vond	dit	zo	leuk,	dat	hij	dit
is	blijven	doen.
Naast	wintersporten	is	Paul	überhaupt	zeer
sportief.	Zo	is	hij	als	paratafeltennisser	actief	in
de	eerste	klasse	en	staat	hij	momenteel	als
nummer	60	op	de	wereldranglijst.	Hij	is	zo	ver
gekomen,	doordat	hij	onder	meer	20	uur	per
week	traint.	Een	deel	van	die	training	bestaat
overigens	uit	fitnessoefeningen.	Daar	heeft	hij
ook	bij	het	snowoarden	veel	voordeel	van
natuurlijk.
En	door	het	vele	trainen	en	spelen	merkt	de	28-
jarige	van	der	Oord	dat	zijn	conditie	nog	altijd
beter	wordt.	En	als	je	veel	speelt	dan	merk	je

ook	dat	je	reactiesnelheid	omhooggaat.	Daarbij	lukt	het	ook	steeds	beter	om	de	tegenstander	te
‘lezen’.
Met	de	ambitie	die	Paul	heeft	voor	2023	en	2024,	komen	de	goede	conditie	en	reactiesnelheid
zeker	van	pas.	Hij	zou	graag	doorstromen	naar	de	hoofdklasse	en	stijgen	naar	een	45e	plaats
op	de	wereldranglijst.
De	tafeltennisspelers	zijn	ingedeeld	in	verschillende	classifiers.	Classifiers	1-5	zijn	bijvoorbeeld
voor	rolstoelers,	6-10	zijn	voor	lopende	mensen	met	een	beperking.	Binnen	een	classifier
spelen	mensen	met	vergelijkbare	mogelijkheden.	Paul	speelt	vanwege	zijn	halfzijdige
verlamming	in	classifier	8.	In	deze	klasse	spelen	mensen	met	allerlei	soorten	beperkingen	en
mede	daardoor	is	iedereen	anders	in	zijn	spel.

Zijn	meest	bijzondere	ervaring/prestatie	is	voor	hem	het	behalen	van	een	bronzen	medaille
tijdens	het	ITTF	Para	Open	in	Finland	in	september	2022.

Het	snowboarden	is	leuk	om	te	doen,	maar	wintersport	is	natuurlijk	niet	zonder	risico	op	het
gebied	van	blessures.	Volgend	jaar	kan	Paul	deelnemen	aan	de	Paralympische	Spelen	in
Parijs.	Om	dat	niet	te	hoeven	missen,	kiest	Paul	ervoor	om	in	2024	niet	op	wintersportvakantie
te	gaan,	maar	wel	de	wintersportlessen	te	blijven	volgen.
	

Jubileum	Maria	Alm-stamgast	Moniek	Busch	
Stralend	middelpunt	gaat	door

Helemaal	onverwacht	kwam	het	natuurlijk	niet.	Toch
deed	het	Moniek	Busch	meer	dan	ze	had	verwacht.
,,Toen	Pieter	Boon	vorig	jaar	vanwege	zijn	30-jarig
VGW-jubileum	in	het	zonnetje	werd	gezet,	kon	ik	op
mijn	vingers	natellen	dat	ik	dit	jaar	aan	de	beurt	zou
zijn.”	Moniek	zegt	het	met	een	verlegen	glimlach.
Net	als	Pieter	is	Moniek	één	van	de	meest	trouwe
deelnemers	aan	de	“zittende	reis”	voor	volwassenen
naar	Maria	Alm.	En	ze	is	bepaald	niet	het	type	dat
graag	in	het	middelpunt	van	de	belangstelling	staat.
,,Integendeel,	maar	toen	Ad	de	Kraker	mij	zo
toesprak,	ontroerde	mij	dat.	De	cirkel	was	rond.	Ik	ga
al	zo	lang	mee,	Ad	gaat	al	zo	lang	mee.	Bij	de	VGW
heb	ik	altijd	het	gevoel	van	thuiskomen	gehad.”

Je	zou	denken	dat	Moniek	met	deze	woorden	een
punt	achter	haar	VGW-carrière	wil	zetten.	Niets	is
minder	waar.	,,Tijdens	de	reis	is	de	gedachte	zeker

gepasseerd	dat	dit	wel	eens	de	laatste	keer	zou	kunnen	zijn.	Toch	heb	ik	mijn	mening	bijgesteld.
Er	zijn	een	aantal	bijzondere	dingen	gebeurd	en	gezegd,	waardoor	ik	nu	kan	zeggen:	ik	ga	door!
Tot	het	bittere	eind.”
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Een	bewogen	club	mensen

Juni	betekent	lange	dagen,	korte	nachten.	Op	21	juni	duurt	die	daglichtperiode	maar	liefst	16
uur,	16	minuten	en	47	seconden.	Deze	langste	dag	van	het	jaar	is	tevens	het	astronomisch
begin	van	de	zomer.

In	veel	landen	op	het	noordelijk	halfrond	is	de	zomerse	zonnewende	een	reden	voor	een
feestje.	Zo	dansen	de	Zweden	rond	de	meiboom,	eten	ze	aardappelen,	haring	en	aardbeien.
Ontsteken	de	Denen	vreugdevuren	op	het	stranden	en	wordt	er	in	Letland	bier	gedronken,
midzomerkaas	gegeten	en	zingt	men	volksliedjes.	In	Engeland	zijn	er	enthousiastelingen	te
vinden	die	op	deze	dag	bijeenkomen	om	de	zon	op	te	zien	komen	bij	de	eeuwenoude
steencirkel	Stonehenge.

De	Britse	toneelschrijver	William	Shakespeare	wijdde	rond	1600	zelfs	een	toneelstuk	aan	deze
kortste	nacht.	In	zijn	Een	Midzomernachtdroom	trekken	vier	geliefden	’s	nachts	de	bossen	in,
om	aan	hun	ouders	te	ontvluchten.	Daar	ontmoeten	zij	niet	alleen	elkaar,	maar	ook	een	groepje
amateuracteurs	en	andere	bosbewoners	als	feeën.	In	het	door	de	maan	beschenen	bos
ontspint	zich	een	liefdesklucht,	die	zijn	weerga	niet	kent.

En	wat	beweegt	de	gemiddelde	VGW’er	als	de	zomer	aanbreekt?	Een	kleine	steekproef	op
onze	Facebookpagina	leert	dat	wij	vooral	per	handbike	(24%)	of	fiets	(16%)	de	paden	op
trekken.	We	springen	in	het	water	(zwemmen	13%)	of	we	begeven	ons	op	het	water
(watersport:	12%).	En	ook	de	fervente	wandelaars,	hardlopers	(framerunners),	tennissers	én
harde	werkers	mogen	we	niet	vergeten,	want	zeven	procent	van	de	VGW’ers	werkt	zich	zomers
een	slag	in	de	rondte.	Verderop	in	deze	Nieuwsvlok	tref	je	een	compilatie	van	het	sportief	DNA
van	de	VGW	aan.

Ook	als	vereniging	zijn	wij	volop	in	beweging.	Juni	mag	dan	voor	de	sneeuwliefhebber	niet	tot
de	verbeelding	spreken,	maar	op	1	juli	wel	de	inschrijving	voor	het	komend	VGW-
wintersportseizoen.	Data	en	prijzen	vind	je	verderop	in	deze	Nieuwsvlok.

Daarnaast	is	er	veel	‘reuring’	op	het	verenigingsfront	zelf.	Maar	liefst	115	leden	hebben	recent
hun	visie	op	het	toekomstige	beleidsplan	van	de	VGW	gedeeld,	door	middel	van	enquête.
Twintig	enthousiaste	VGW-leden	hebben	hierover	afgelopen	zondag	26	juni	gedebatteerd	met
het	VGW-bestuur	en	de	beleidsplancommissie.	De	frisse	blik	waarmee	deze	actieve	leden	naar
de	VGW-toekomst	kijken,	stemt	ons	gelukkig.	Er	zit	nog	altijd	veel	beweging	in	onze	vereniging.

																																																																																														Anneke	van	den	Berg
																																																																																														Maaike	Veerkamp

‘Nieuwsbrief’	zorgt	voor	verwarring

Over	flitsen	en	vlokken

Nieuwsbrief.	Het	woord	klinkt	zo	simpel,	toch	blijkt	dat	het	voor	meerderlei	uitleg	vatbaar	is	en
voor	veel	verwarring	kan	zorgen.	De	afgelopen	maanden	verscheen	dit	woord	namelijk	boven
elke	digitale	communicatie	van	de	VGW.
Of	het	nu	ging	om	een	bulletin,	als	deze,	vol	interviews	en	andere	wetenswaardigheden	over
onze	vereniging	of	om	een	bericht	over	openstaande	vacatures	of	de	uitnodiging	voor	de
brainstormsessie	over	het	toekomstige	beleidsplan.
Alles	leek	wel	onder	de	noemer	nieuwsbrief	te	vallen.	En	letterlijk	klopt	dat	ook	wel	als	we	de
Van	Dale	erop	naslaan.	Daarin	staat	namelijk	dat:

Nieuws"brief",	een	door	een	bedrijf,	vereniging,	instelling	enz.	verspreide,	papier	of	digitale
publicatie	met	actuele	informatie.

Dat	mag	dan	wel		zo	zijn,	wij	worden	ook	niet	vrolijk	van	zo'n	spraakverwarring.	Daarom	hebben
we	besloten	om	voortaan	de	mededelingen	van	het	bestuur,	de	uitnodigingen,	enquêtes	en
korte	nieuwsberichten	te	versturen	als	Nieuwsflits.
En	dat	we	voor	een	uitgebreid	digitaal	magazien	als	dit	een	oude,	vertrouwde	naam	van	stal
halen.	Wij	zijn	bij	de	VGW	al	genoeg	bezig	met	de	toekomst.	We	kijken	constant	vooruit	om
onze	vereniging	nog	aantrekkelijker,	veelzijdiger,	uitdagender,	veiliger,	betaalbaarder(?)	en
misschien	ook	duurzamer	te	maken.	Toch	moet	je	soms	het	verleden	eren	en	juist	het	goede
behouden	en	dus	heet	de	'klassieke	nieuwsbrief'	voortaan	weer	lekker	ouderwets	Nieuwsvlok.	
																																																																																																								

Anneke	van	den	Berg
Maaike	Veerkamp

Wat	beweegt	de	VGW	in	de	zomer?

	

Rondje	langs	de	velden.

Edwin	van	Tricht
Voorzitter

Uit	de	Skilerarencommissie
Nieuwe	ronde,	nieuwe	kansen

Binnen	de	VGW	zijn	veel	leraren	actief	op	het	gebied	van	zittend	skiën,	staand	skiën	(op	één	of
twee	benen)	én	snowboarden.	Dat	zijn	mensen	zónder,	maar	zeker	ook	mensen	mét	een
beperking.
Aangezien	kwaliteit	hoog	in	het	vaandel	staat	bij	de	VGW,	leiden	we	onze	leraren	zelf	op.
Komend	najaar	willen	wij	weer	starten	met	een	nieuwe	opleiding.
Vandaar	deze	oproep	aan	alle	VGW’ers:	Heb	jij	interesse	les	te	leren	geven	bij	de	VGW	en	ben
je	bereid	daarvoor	een	gedegen	opleiding	te	volgen?	Dit	is	jouw	kans!
De	totale	opleiding	betreft	drie	modules,	bestaande	uit	meerdere	deelmodules.	Afhankelijk	van
jouw	wensen,	jouw	vaardigheden	en	eventueel	eerder	opgedane	kennis,	bekijken	we	samen
met	jou	welke	modules	jij	gaat	volgen.	Wil	je	echter	eerst	meer	informatie	hebben	over	de
precieze	inhoud	van	onze	lerarenopleiding?	Ben	je	benieuwd	hoeveel	tijd	jou	dat	kost?	Twijfel	je
eraan	of	jouw	skitechniek	wel	op	het	gewenste	niveau	is?	Of	zit	je	met	andere	vragen?	

Francien	de	Rijk
	

En	wie	weet	ben	jij	dan	één	van	die	toppers	die	de	lichting	van	‘22/’23	opvolgt	(diploma-
uitreiking-	mei	2023).	
	

	Luc	Flamand

Uit	de	pr-commissie
Beeldspraak

Enige	jaren	geleden	bracht	cabaretière
Paulien	Cornelisse	het	succesvolle	boek
‘Taal	is	zeg	maar	echt	mijn	ding’	uit.	Dat
gevoel	kennen	wij	op	de	redactie	van	de
VGW.	We	‘dingessen’	er	lustig	op	los,	maar
digitaal	gezien	voelen	we	ons	geregeld	een
(onbe)nul.	Er	zit	bij	ons	namelijk	menig
multimediaal	steekje	los.	Daarom	zoeken	wij
enkele	creatieve	duizendpoten.
Weet	jij	wél	raad	met	opmaak-	en
fotoprogramma’s?	Schud	jij	één,	twee,	drie
de	mooiste	banners	uit	jouw	mouw?	Schiet
jij	perfecte	plaatjes?	En	wil	je	af	en	toe	wel
eens	jouw	foto’s	van	VGW	activiteiten	voor
ons	op	Facebook	e.d.	delen?
Dan	zoeken	we	jou,	want	één	beeld	zegt
(vaak)	meer	dan	duizend	woorden.
Overigens	ben	je	ook	van	harte	welkom	ons
redactieteam	te	versterken	als	beelden
helemaal	niet	jouw	ding	zijn.	Vind	je	het	veel
leuker	één	of	twee	keer	per	jaar	een
interview	te	maken,	een	column	of	een
feuilleton	te	schrijven,	spring	dan	in	jouw
toetsenbord	en	laat	het	weten.	Ons	maak	je
er	hoe	dan	ook	blij	mee.
Je	kunt	ons	bereiken	via	pr@vgw-online.nl

Maaike	Veerkamp
Anneke	van	den	Berg

Deze	twee	letterzetters	hebben	jouw	hulp
nodig.

Klik	hier	voor	meer	informatie Sandra	Titulaer

Talentenjacht	

Sandra	Titulaer	staat	niet	alleen	in	haar	zoektocht	naar	een	kundige	compagnon	en	een
gezellige	sparringpartner.	Er	zijn	meer	commissies	waar	men	nog	naarstig	op	zoek	is	naar	jong
(of	minder	jong)	talent.	Ben	jij	benieuwd	of	jij	met	jouw	kwaliteiten	die	missende	schakel	weg
kan	nemen,	klik	dan	vooral	op	onderstaande	link:

Vacatures

Jeroen	Rijs

Agenda	activiteiten	VGW	2023-2024

De	inflatie	heeft	helaas	ook	de	kosten	van	de	reizen	beïnvloed	en	de	kosten	van	de	reizen	zijn	toegenomen.

Open	dag:																										
Para	Snowday																										
Eerste	sessie	skilessen	Nederland				
Tweede	sessie	skilessen	Nederland							
ALV																			
Kinderreis																									
Aangepast	staande	reis																							
Aangepast	zittende	reis	(1)																							
Aangepast	zittende	reis	(2)																									
Gevorderde	reis																			
Jongerenreis									

10	september
23	september	
23	september	
8	okotber
8	oktober
2	maart	-	9	maart	2024
13	januari	-	20	januari	2024
13	januari	-	20	januari	2024
20	januari	-	27	januari	2024		
27	januari	-	3	februari	2024
3	februari	-	10	februari	2024

Inschrijven	kan	vanaf	1	juli	2023
Informatie	reizen

Maaike	Veerkamp

Fleur	van	Schaik	(l.)	en	Dewi	Lubbes	(r.)
geven	elk	een	eigen	draai	aan	het	begrip
off	piste	skiën

Eerstejaars	skiërs	Fleur	en	Dewi	kijken	terug	op	de	Jongerenreis
Op	pad	met	de	VGW:	koude	douche	of	warm	bad?

Ze	waren	zo	groen	als	gras:	Fleur	van	Schaik	en	Dewi	Lubbes.	Begin	februari	stonden	ze
beiden	aan	de	start	van	hun	eerste	Jongerenreis	met	de	VGW.	In	de	decembereditie	van	de
Nieuwsvlok	spraken	Dewi	en	Fleur	over	de	verwachte	en	gevreesde	kou,	de	hoop	vrienden	voor
het	leven	te	maken	en	de	diepgewortelde	wens	‘liefst	vet	snel’	naar	beneden	te	suizen.	Wat	is	er
geworden	van	al	hun	wensen	en	verwachtingen?	Is	er	bij	beiden	een	wintersportzaadje
gepland?	Of	hangen	zij	na	één	seizoen	de	ski’s	al	aan	de	wilgen?

,,Geen	sprake	van”,	vertelt	Fleur	van	Schaik.	,,Ik	vond	het	echt	superleuk.	Ik	ben	juist	heel	blij
dat	ik	meegegaan	ben.	Vrienden	van	mij	doen	allemaal	leuke,	gekke	dingen.	Dat	wil	ik	ook.	Ik
weet	wel	dat	ik	dat	misschien	niet	zo	kan	als	zij,	maar	ik	heb	het	toch	maar	gedaan.”	En	hoe.	Tot
haar	eigen	verbazing	heeft	de	22-jarige	Alkmaarse	vrijwel	alle	dagen	staand	geskied.	,,En	ik
ben	heelhuids	weer	thuisgekomen.	Dat	had	ik	van	tevoren	echt	niet	verwacht.”	Alleen	tijdens
een	toertocht,	die	met	de	voltallige	groep	werd	gemaakt,	is	Fleur	erbij	gaan	zitten.	,,Die	tocht
was	leuk,	maar	dat	staand	skiën	was	nog	veel	leuker.”	Juist	dat	geeft	Fleur	extra	motivatie	voor
een	volgend	jaar.	,,Mijn	doel	is	ooit	die	tocht	staand	af	te	leggen,	al	verbind	ik	daar	geen
einddata	aan.	Ik	zet	me	voor	honderd	procent	in,	maar	dát	doe	ik	altijd.”	Het	tekent	haar	enorme
veerkracht.

Ook	voor	Dewi	Lubbes	was	de	reis	naar	het	Italiaanse	Vigo	di	Fassa	een	groot	succes.	De
toertocht	staat	bij	haar	met	stip	op	nummer	één.	Al	vond	ze	stiekem	de	dag	ervoor	nog	mooier.
,,Toen	zijn	we	met	een	klein	groepje	funners	de	tocht	gaan	verkennen.	Dat	was	zo	mooi,	zo
rustig.	Je	gaat	over	allerlei	bospaadjes.	Dat	was	voor	mij	het	echte	wintersportgevoel.”	Daarbij
vallen	de	‘normale’	pistes	in	Vigo	toch	een	beetje	in	het	niet.	Die	zijn	breed,	geen	boom	te	zien,
allemaal	gekapt.	,,Best	saai”,	voegt	Dewi	er	gekscherend	aan	toe.

Snel,	sneller,	snelst
Overigens	is	skiën	met	Dewi	nooit	saai.	Zij	is	het	type	snel,	sneller,	snelst.	Dat	bracht	haar	dit
jaar	op	een	topsnelheid	van	55	kilometer	per	uur.	Als	het	aan	Dewi	had	gelegen,	dan	had	dat
best	wat	harder	gemogen.	Maar	ja,	die	begeleiders	hè?	Volgend	jaar	dus	nieuwe	ronde,	nieuwe
kansen.	Want	ook	zij	verwacht	weer	van	de	partij	te	zijn	in	Italië.	,,Oh	absoluut.	Ik	heb	er	echt
geen	seconde	spijt	van	gehad.”	En	de	door	haar	zo	gevreesde	kou	dan?	,,Welnee,	die	viel
reuze	mee.	De	kou	daar	is	toch	echt	anders.	Zeker	met	een	blauwe	lucht	en	een	zonnetje	erbij.”

Dat	de	kou	in	Italië	anders	aanvoelt	dan	thuis,	kan	Fleur	beamen.	,,Ik	haat	kou!	In	Nederland.
Maar	ik	hou	van	wintersport.”	Wat	misschien	ook	helpt	is	dat	de	sfeer	in	Italië	gewoon
fantastisch	was	en	dat	had	niet	alleen	met	de	zon	en	het	dikke	pak	sneeuw	te	maken.	,,Je	bent
met	zeventig	mensen	onderweg	en	dan	zijn	er	altijd	minstens	tien	mee	met	wie	je	het	gewoon
heel	goed	kan	vinden”.	Ook	had	Fleur	een	goede	click	met	haar	kamergenote	Liv.	,,We	hebben
elkaar	na	de	reis	nog	niet	gezien,	maar	al	wel	gesproken.”	Vrienden	maken	voor	het	leven	stond
ook	op	de	agenda	van	Dewi.	Of	dat	gelukt	is,	weet	ze	nog	niet.	,,Wel	heb	ik	het	gevoel	dat	we
volgend	jaar	gewoon	weer	verder	gaan,	waar	we	gebleven	zijn.”

Is	er	dan	werkelijk	niets	tegengevallen	aan	de	lange	reis	naar	Italië?	Dewi:	,,Nou	ja,	mijn
verwachtingen	over	het	Italiaanse	eten	zijn	wel	getemperd	hoor.”	Op	een	lekkere	chocolademelk
na	–	die	meer	weg	had	van	een	dikke	chocosaus	–	was	het	eten	toch	niet	helemaal	je-van-het.
,,Echt	wintersporteten.	Meer	Duits,	dan	Italiaans”,	aldus	de	22-jarige.	En	ook	de	wissel	die	zo’n
reis	op	je	energieniveau	trekt,	verraste	Dewi:	,,ik	geloof	dat	ik	nu	pas	begrijp	waarom	mensen
altijd	zeggen	dat	één	weekje	wintersport	meer	dan	genoeg	is.	Bij	thuiskomst	was	ik	toe	aan
vakantie…”	Al	heeft	ze	daar	nu	helemaal	geen	tijd	voor.	Dewi	verruilt	namelijk	het	Noord-
Hollandse	Wormer	voor	de	Domstad.	Werk	aan	de	winkel,	dus.
,,Maar	volgend	jaar	ben	ik	er	weer	bij”,	besluit	de	kersverse	Utrechtse.	Net	als	Fleur:	,,zeker
weten!”

Maaike	Veerkamp

En	dan	hebben	we	altijd	de	foto's	nog.

Heb	je	vragen	over	deze	editie	of	heb	je	zelf	een	leuk	onderwerp	voor	in	de
volgende	editie?	Neem	dan	contact	op	met	pr@vgw-online.nl	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	Pr@vgw-online.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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